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‘Er waren in een stad twee mannen; de één was rijk en de Dc profeet Nathan spreekt deze
= alom bekende woorden tot
o i : i !
o ander arm. De rijke had heel veel schapen en runderen. De koning David, na diens zonde met
E ' Bathseba (25m12:1-6). Door deze ge-
o arme had niet meer dan één klein ooilam kunnen kopen. Hij lijkenis krijgen we een glimp uit het
= huwelijksleven van Uria en Bathseba
= wverzorgde het en liet het samen met zijn kinderen bij hem te zien. Waarschijnlijk zult u deze bij-
> beltekst in een boekje over het huwe-
is opgroeien. Het at van zijn brood, dronk it zijn beker en sliep lijk niet zo vaak tegenkomen. Daarom
g willen we in dit artikel aandacht
£ in :.{',"H schoot. Het was hem als een dochter’ besteden aan deze ‘onbekende’ huwe-
E lijksparabel. Welke wijsheden kunnen

we uit deze gelijkenis afleiden?

Bathseba wordt ons in deze gelijke-
nis voorgesteld als het kleine ooilam.
Uria had slechts één lam en dat was
Bathseba. Hij hield van haar. Hij
beschouwde zijn vrouw als een kost-
baar mens en zorgde liefdevol voor
haar. Wat een prachtig beeld van het
huwelijk! Uria was een man die ver-
antwoordelijkheid droeg voor zijn
vrouw. Dat betekende niet dat hij een

overheersende rol innam, beiden heb-
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ben juist een dienende rol tegenover
elkaar (vgl. Mt20:28). Bathseba was
geen minderwaardig ‘lammetje’ tegen-
over haar man, ze stonden op gelijke
voet.Vrouw en man staan naast elkaar
in het huwelijk en delen samen hun
gedachten en zorgen. Daarbij heeft

de man de hoofdverantwoordelyjk-
heid gekregen om zijn vrouw te
beschermen voor gevaren en helpt

hij haar om problemen op te vangen.
[emand vatte deze functie samen in
de krachtige uitspraak:‘Als een gevaar
de vrouw bedreigt, moet de man er-
tussen springen en de klappen opvan-
gen. Beide partners dragen echter wel
zorg voor elkaar als voor hun eigen
lichaam. Juist christelijke huwelijken
mogen hierin een voorbeeld zijn.
Paulus wijst er daarom in de Efeze-
brief op dat nu al de Nieuwe Mens
(dat is Christus vanuit de hemel in
ons) zichtbaar mag worden in de ma-
nier waarop we op aarde met elkaar
omgaan. Nu al mag ons hemelburger-
schap zichtbaar worden op aarde.

Bathseba bloeide op by Uria. Ze

at van zijn brood en dronk uit zijn
beker. Wat een intieme relatie moet
het zijn geweest als een lam zelfs uit
de beker van zijn heer mocht drin-
ken! Beiden verlangden ze naar deze
onvoorwaardelijke liefde. Deze lietde
bestond niet alleen uit woorden,
maar ook uit daden. Het welzijn van
Bathseba was Uria’s hoogste belang.
Bij dit welzijn denken we niet alleen
aan het aardse welzijn, maar ook aan
het geestelijke welzijn. De man let op
het geestelijke leven van ziyn gezin.
Een gehuwd stel stemt daarom hun
gemeenschappelijk leven op de Heer
Jezus af. Ze zijn ervoor geschapen
om God en elkaar lief te hebben. Het
zou zelfverwoesting zijn om ¢én van
deze basisprincipes te verwaarlozen.
Christelijke echtparen hebben daarin
een groot voordeel ten opzichte van
ongelovige echtparen. Daarom is een
persoonlijke relatie met Jezus Christus
de hoeksteen voor ieder huwelijjk.
Daarbij moeten we oppassen dat we

door onze werkzaamheden in Gods
koninkrijk onze partner niet verwaar-
lozen. Ook de wijze apostel Paulus
wijst erop dat een goede leider zijn
huis goed verzorgt (1Tm3:4). Is dit
misschien de reden dat hij veel meer
woorden gebruikt om mannen te
vertellen hun vrouw lief te hebben,
dan vrouwen te zeggen respect te
hebben tegenover hun eigen man (zie
Ef5:22¢v.)? Beide partners willen dat
de ander groeit in allerlei opzichten.
Ze openen hun harten voor elkaar en
delen hun diepste gevoelens met el-
kaar. In een goed huwelijk 1s er daar-
om tijd voor diepgaande gesprekken.
Aan de andere kant dient een vrouw
te accepteren dat haar man niet altijd
is zoals zij zou willen dat hij 15. Kun je
het feit accepteren dat je echtgenoot
jouw behoeften en verwachtingen
nooit helemaal kan vervullen? Geen
mens kan dit doen. In een goed hu-
welijk is er daarom plaats voor ver-
draagzaamheid en vergeving. Met een
beege edelmoedigheid en overleg kan
iedere partner leren hoe hij de ander
het beste tegemoet kan treden.

Het is opvallend dat Bathseba in deze
gelijkenis de passieve rol heeft. Dat
betekent niet dat de vrouw constant
passief is in het huwelijk. De wijze
koning Lemuél toont ons in Spreuken
31 de andere kant van de medaille,
namelijk de actieve vrouw in het hu-
welijk. Wel mag gezegd worden dat

jlliﬂt de vrouw er vaak moeite mee

kan hebben om djdelijk passief te zijn.

Want heel vaak is ze actief bezig met
allerlei werkzaamheden, zoals: zorg
dragen voor de kinderen, tijd nemen
voor haar man, het uitoefenen van
gastvrijheid tegenover anderen, een
parttime baan en vaak ook nog diver-
se werkzaamheden in de gemeente,
Juist z1j wordt door deze parabel
uitgedaagd om ook te genieten van
haar huwelijk. Bathseba vond rust in
de schoot van haar man. Dat 1s meer
dan alleen erotische liefde, het wijst
op een natuurlijke kameraadschap en

genegenheid tot elkaar. De vrouw en

de man gunnen zich rust voor elkaar.
Dat is “quality time’, tijd voor roman-
tiek! Elkaar aanraken, handje vast-
houden, met elkaar spreken, diep in
elkaars ogen kijken, samen terugzien
naar gemeenschappelijke herinnerin-
gen en vooruitzien naar de toekomst.
Dit zijn allemaal dingen die uviterst
belangrijk zijn voor een huwelijk.
Intimiteit in een levenslange relatie!
Voor velen onder ons is dit vaak een
actieve opdracht: je moet uitrusten!’
Hoe moeilijk is het om allerlei zaken
spontaan aan de kant te zetten? Juist
mannen houden het liefst van een
vredige sfeer thuis. Dat betekent niet
dat we alleen nog maar uitrusten,
maar dat er in ons huwelijk een tijd
is om te werken en een tijd om te
rusten. Goede huwelijken worden
gekenmerkt door een leven waarin
werk en rust in evenwicht zijn. Man
en vrouw bouwen daardoor een rela-
tie op die standhoudt in de stormen
van hun leven. Op die wijze zien ze

de dag van morgen stralend tegemoet.

Het huwelijk is een prachtig levens-
concept als het zo functioneert zoals
God het bedoelt. Wijze partners heb-
ben de wens elkaar beter te begrijpen
en in elkaars behoeften te voorzien
(Fp2:3). Daarvoor hebben ze een heel
leven lang tijd en dienen ze niet al te
veel in één ogenblik te verwachten.
Het huwelijk is als een marathon; een
goed begin zegt nog niets, veel be-
langrijker is het einde. Ga ervoor en
heb moed om verder in uw huwelijk

te investeren! i
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